
Stille Zaterdag  2011  
 

Stille Zaterdag, het is 04.00 uur en met het onbarmhartig wekkergeluid worden Dasha en Amy uit hun 
slaap gewekt. Het wordt een lange dag. Er is nog tijd voor opmaak-make-me-up. Als gastvrouw voor een 
vrijwilligersorganisatie wil je natuurlijk goed voor de dag komen. 
 
Wij zijn Amy Koppenaal en Dasha Lozinskaja, eindexamenkandidaten VMBO van Calvijn – Focus 
Beroepsacademie te Barendrecht.Wij hebben ons aangemeld om promotie te verrichten voor Stichting 
Weeshuizen Belarus. 
 
Doel van de reis: Christelijke Hogeschool Windesheim in 
Zwolle. 
Hier wordt de Landelijke Herdenking “Tsjernobyl 25 jaar 
later” gehouden.  
 
Aangekomen op de campus van Windesheim steken we de 
handen uit de mouwen om de stands van de stichting op te 
bouwen. Ook dwalen we door het enorme en prachtige 
hoofdgebouw, we voelen ons al snel helemaal thuis. De 
architectuur van het gebouw vinden we echt gaaf.  
Studenten hebben hier een mooi leven. 
 
 
Na het inrichten van de stands gaan we naar gebouw X. Hier is iedereen uitgenodigd om een tentoonstelling 
te bezoeken over de Kernramp in Tsjernobyl en de gevolgen hiervan.  
Knappe foto’s van een verschrikkelijke ramp en veel informatie over wat daarna gebeurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zijn we in gesprek met Geert Metselaar. Hij is bestuursadviseur van Stichting Rusland Kinderhulp en 
actief in het Landelijk Comité “Tsjernobyl 25 jaar later”. Geert moet vandaag met vele anderen zorgen dat 
deze dag op rolletjes loopt. Een leuke man om mee te praten.  
 
 
 
Ook ontmoeten we daar de Ambassadeur van Belarus:  
Mw. Elena Gritsenko, maar ook mensen van allerlei 
organisaties. Ook vonden wij de jongeman van het 
Nederlands Bijbelgenootschap een leuke vent om mee te 
praten. Hij stelde interessante vragen. 
We hadden al lekker veel aandacht ☺ 
 
 
 
 
 



De tentoonstelling over Tsjernobyl was speciaal overgekomen uit Duitsland. In het Duits dus. Daar hadden 
we niet veel aan als Duits niet in je examenpakket zit, maar de foto’s hebben geen tekst nodig. 
 

 
Ondertussen waren al veel mensen aanwezig in gebouw X en ook de mensen van de ambassade van 
Oekraïne. Gelukkig spreekt Dasha Russisch en we maakten snel contact. Ons mobieltje maakt ondertussen 
overuren. Hier een paar foto’s van de tentoonstelling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als gastvrouw heb je een streepje voor. Dus wij poseerden met de mensen van de ambassades samen voor 
gebouw X. Daarna brachten we ze naar het hoofdgebouw. Verschillende keren vroegen de mensen van de 
ambassade aan ons om de foto’s waar we samen opstaan naar hen te mailen. Wie zijn hier belangrijk?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In het hoofdgebouw is een soort grote luisterzaal, ze noemen dat met een mooi woord auditorium. 
Hier waren mensen uit de politiek aanwezig. Van de Tweede kamer van het CDA was daar Pieter Omtzigt 
die direct met de ambassadeur van Belarus contact maakte. Het zal wel over de regeringszaken zijn gegaan 
en door Japan zal kernenergie ook wel ter sprake zijn gekomen. Dasha twittert gelijk door dat ze achter 
Pieter zit. 
 

Ook was daar nog iemand uit de politiek, dat was Esmé 
Wiegman van de ChristenUnie. Zij was de zogenaamde 
dagvoorzitter en had best wel moeite iedereen af te 
kappen omdat ze te lang hun verhaal wilden doen ☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het auditorium van Windesheim luisterden we ook naar de zaakwaarnemend ambassadeur van Oekraïne. 
 

 
Dat vond Dasha wel leuk want zij is in dat 
land geboren en we hadden net met hem 
kennisgemaakt. 
 
Toch wel apart om dit als jonge meiden een 
keer mee te maken. We waren echt de jongste 
toehoorders tussen al die bobo’s. 
 

 
 
Toen kwam er een groot verhaal van professor Lucas Meijs over 
vrijwilligerswerk.  
Niet altijd goed te volgen en het ging razendsnel, maar voor Amy 
ontstond tijdens zijn lezing een vraag.  
 
 
 
 
 
Ik vroeg tijdens de lezing van de professor aan mijn begeleider Jan: 
 

“Wat is het verschil tussen geloven en ergens in geloven?” 
 
Toen vroeg Jan aan mij om deze vraag te stellen in de Forumdiscussie. Maar ik vertelde hem dat ik erg last 
heb van faalangst. Zeker in zo’n grote zaal met mensen. Hij vond dat ik de strekking van wat gebeurde op 
Windesheim perfect wist te verwoorden en de essentie raakte. Mijn vraag vond hij de mooiste welke 
vandaag op de Hogeschool werd gesteld. Leuk dat je begeleider dan zo trots op je is. Heeft mijn vraag echt 
Academisch niveau? 
 
 
 
 



Loslaten 
 
Later vertelde Amy mij dat ze na de voordracht van professor Meijs persoonlijk initiatief nam om met hem 
in gesprek te gaan. Ik was uitermate trots dat zij haar faalangst zelf wist te overwinnen en ik zag een jonge 
Calvijn-leerlinge opbloeien op Windesheim. Nog geen 16 jaren oud wist zij deze intelligente vraag te 
plaatsen op de campus daar. Ik zal niet gek staan kijken als Amy later wel vaker zal rondlopen op deze 
prachtige campus. Dasha wil graag kapster worden, een kapsalon hebben ze nog niet op de campus! 
 
De makkelijke, prettige en professionele manier waarmee Dasha en Amy omgaan met de mensen op 
Windesheim laat zien dat zij al goed op eigen benen kunnen staan.Ook inhoudelijk wisten ze goed hun 
mening te geven en vragen te stellen. Scholengemeenschap Calvijn mag trots zijn op haar leerlingen die op 
Windesheim dus eigenlijk ook prima ambassadeurs waren voor de school. 

 
Het doel van Amy en Dasha was het promoten van Stichting Weeshuizen Belarus, de verkoop van het boek 
Pjotrs Borsjt van José Hennekam met financiële opbrengst voor dit goede doel én gastvrouw te zijn tijdens 
de herdenking “Tsjernobyl 25 jaar later”. Ze deden dit …toppie! 
Vol van vertrouwen zullen zij de wijde wereld in gaan en hun eigen weg vinden. Dan is loslaten makkelijk. 
 

        Alles ging goed. 
Ria Schraverus over haar projecten       Boeken voor ambassadeurs 
 

      Samen trots en succesvol. 
 

Schrijvers signeren elkaars boeken       Kinderen uit Belarus zingen                     We verkochten veel boeken! 
 

Windesheim kreeg een ”paasvraag” mee van een Calvijn-leerling:  
“Wat is het verschil tussen geloven en ergens in geloven?” 

 
Windesheim maakte kennis met een nieuwe generatie op de campus. 

Er is hoop en vertrouwen in de toekomst. 
 

Windesheim eindigde deze Stille Zaterdag voor het eerst met de Russische woorden: 
 

 Христос воскресе!  ( Christus is opgestaan! ) 

Воистину воскресе!  ( Waarlijk Hij is opgestaan! ) 
 
 

*Lay-out en redactie Jan Groenendijk  Vrijwilliger Stichting Weeshuizen Belarus, docent/studiecoördinator CSG Calvijn  


